DİSKİN SESİ 


türkiye devrimci işçi sendikaları konfederasyonunun onbeş günlük yayın organıdır 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YAŞASIN DİSK / 


Türkiye işçi sınıfı DİSK'- in 10. kuruluş yılını kutlama- ya hazırlanıyor. Başta DİSK üyeleri olmak üzere, hiçbir 
işçi 13 Şubatı unutmuyor. 10 
yıl önce bir pazartesi günü 30.000 işçi, işçi sınıfının Onuru hak ve özgürlükleri için biraraya geldi. 13 Şubat, 1872'lerden bu yana süregelen işçi sınıfının mücadeleci geleneğinin örgütlendiği tarih oldu. 30.000 işçi Türk-İş'in ihanetine son ve sınıf mücadelesine kan, can verdi. DİSK kuruldu. Sermayenin işçi sınıfı hareketi ü - zerindeki denetimine karşı sınıf sendikacılığının bay - rağı yükseldi. Bugün, DİSK kurulmazdan önce, DİSK için savaşan işçi sınıfının yi- 


ğit evlâtlarını, DİSK'i kuran binlerce işçiyi saygı ve sevgiyle anıyoruz. DİSK'in 10. 
yılını kutlarken yüz yılı aş- 


kın mücadele tarihimize, kurtuluş savaşımızın ön saflarında savaşan örgütlü işçi sınıfımızın devrimci geleneğine sahip çıkıyoruz. 


DİSK'te bugün 500.000 - den fazla üreten kol ve kafa, düşünen, tartışan ve gücünü birleştirip harekete sokan işçi vardır. Bu yüzbin - lerin yücelttiği DİSK, milyonlarca insanı etkiliyor. Bugüne öyle kolay varmadık. 

DİSK'te örgütlenen yüzlerce, binlerce işçiyi işten attılar. Derby'de, Singer'de, Demir Döküm'de, Yarımca 


Seramik'de, Çatalkaya Matbaasında, İnsa,da, Otosan' - da, Epengle'de, Otel Söz - men'de ve daha bir çok işyerinde işçiler dayanışma içine girdiler; açlık tehdidi - ne rağmen direndiler. İşverenler ve gerici iktidarlar sendika seçme özgürlüğü - 


Tüm ilerici güçlerin birliğini zorunlu görüyoruz.. 


nü, sendikal hakları çiğne - diler. Emayetaş, Çiti Deter- 


jan, Demir Döküm, Derby, Ereğli Demir Çelik, Ülker, Seydişehir, Foça Tatil Kö - yü, Tariş, Bohemia Kristal, Gıslaved, Hilton, Pancar Motor, Sungurlar işçileri ve yurdun dört bir yanında bin- 


“Geçici seçim hükümeti 


halktan yana olmalıdır” 


Ülkemiz önemli günler yaşıyor. Parabalan, bütün emekçi halkımızı daha fazla sömürmek ve ezmek için yeni planlar peşindedirler. Onlar, kendi sınıf diktatörlüklerine (yani faşizme) gitmeye çabalıyorlar. Son günlerde böylesi bir cuntaya heveslenenler, kıpırdanmaya başladılar. Sıkıştıkları zaman dillerinden düşürmedikleri «huzur ve istikrar» lâflarını fazlaca eder oldular. Onların «hu - zur» kelimesiyle neyi ifade ettikleri iyi biliniyor. 12 Mart, henüz belleklerde tazedir. Oyun ortada, ve oynanıyor. Sermaye güçleri bir yandan faşizmin tehdidini savururken, öte yandan uzlaşmacı başka formüller dayatıyor. «ya o - ya bu», diyor. 

DISK, konuyla ve gelişmelerle ilgili bir açıklamada bulundu. Tüm halkımızı, ulusal ve demokratik güçleri uyardı. Faşist saldınlarına, cinayetlere, anayasal 


ve demokratik rejime karşı olan cunta heveslilerine karşı güç ve eylem birliği gereğini öne sürdü. 

Yapılması gereken şey ortadadır : MC dağılmakta, yere kapaklanmaktadır. Bir avuç parababası, yabancı destekçileriyle buna âcilen bir çözüm arıyorlar. Aynı sel yatağında buluşma eğilimi artan, muaz - zam bir muhalefet karşısında paniğe kapılıyorlar. 

DISK, önerisini getiriyor : Yıkılacak MC yerine derhal bir seçim hükümeti kurulmalıdır. 5 

Bu hükümette, faşizme karşı ve demokrasiden yanâ olan toplumsal güçler temsil edilmelidir. Seçim hükümeti de - mokratik seçimleri ve halkın serbestçe oy kullanmasını sağlamalıdır. Bu nedenle MHP ve Ülkü Ocâkları kapatılmalı, faşist yuvalar dağıtılmalı, 141 ve 142 nci maddeler iptal edilerek işçi sınıfının ser- 


bestçe düşünme ve örgütlenme özgürlüğüne konan yasak kaldırılmalı, demokratik, sendikal ve siyasal hak ve özgürlükler teminat altına alınmalı, devlet kademelerine sızan faşist kadroların temizlenmesi için bir an önce harekete geçilmelidir. 

DİSK, bu çağrısını, ilerici - halktan yana, demokratik bir iktidar hedefiyle bağlıyor. Böylesi bir iktidara ortak olma olgunluğuna vardığını kanıtlayan işçi sını-Tmizim sinif ve-kitle sendikal örgütü olarak DİSK, tüm faşizm he..âüilarinz şu ihtarını tekrarlıyor : İşçi sınıfımız, faşist ayaklanmayı anında bastıracak güç, hazırlık ve kararlılığa sahiptir. Açık faşizme yeltenecek insanlık düşmanı bir avuç satılmışa gereken cevap ânında verilecektir. Aynı anda da kimsede oimayah bir silâha sahiptir : Üretim, işçi sınıfımızın ellerindedir... 


lerce işçi sendika seçme özgürlüğü için, referandum için, DİSK için direndiler. Üzerlerine tüm baskı güçleri 
gönderildi. Gıslaved'de 1970 
de Hüseyin Çapkan, Gamak” da 1969 da Şerif Aygün, Aliağa'da 1970 de Necmettin Giritlioğlu, 15 Haziran 1970” de Yaşar Yıldırım, Mustafa 
Baylan, Mehmet Gıdak, 16 
Şubat 1969'da Duran Aydoğan, Ali Turgut Aytaç, Temmuz 1976'da Tofaş'da Mu - 
harrem Çetinbaş, Eylül 1976 
da Profilo'da Yakup Keser öldürüldü. Hepsi insanca bir yaşam, özgürlük, ülke - mizin bağımsızlığı ve demokrasi için hayatlarını yitirdiler. 

Ama büyük sermaye sahipleri ve onların gerici iktidarları, özgürce ve sömürü- 


„Süz bir düzende yaşama mü 


cadelesini öldüremediler. 

Bugün, D İS K’i kuran binler; 500 bin oldu. 
Mayıs'ta dünya işçi sınıfı- nin birlik - mücadele - danışma bayrağını yükseittiler. 
16 Eylül'ü yarattılar ve işçi sınıfımızın şanlı mücadeis tâ&rinscegani bir sayfa eklediler. z 

10 uncu yılını kutladığımız 
DİSK'imize daha sıkica sarılmak; insanca, özgür ve sömürüsüz bir yaşam mü - cadelesini yükselimek de - mektir. 


— 


- DİSK, ANADOLU’ DA BİR Çiğ GİBİ GÜÇLENİYOR... 


TEK-İŞ ELBİSTAN 
ŞUBE KONGRESİ YAPILDI 


Toprak ağaları endişeli.. Büyük parababaları telâşlı.. DİSK in Anadolu'da giderek güçle - nen varlığı bunların ödünü koparıyor. Sermayenin her tür - den adamları; bütün olanaklarını kullanıyorlar ve DİSK'in güçlü bileğini bükmek için çaresizce çırpınıyorlar. Son olarak Elbistan'da TEK-İŞ Sendikamızın şube kongresinde de böyle oldu. İşçilerin, emekçi köylülerin çıkarlarını baltalamak, yörede kendi çıkarla - rına karşı. olarak gelişen mücadeleyt durdurmak isteyen ağalar ve kodamanlar, TEK-İŞ Elbistan şubesinin yöneti - mine kendi adamlarını sokmak için ellerinden geleni ardlarına komadılar. İşçilerin ev - lerini teker teker dolaştılar. 


Yumuşak konuştular, sert konuştular, vaadlerde bulundu - lar, tehdit savurdular, ama, çevrenin ezilen yoksul köylülerine yol gösterecek güçlü bir işçi sınıfı hareketinin kendi sonları olacağını çok iyi bilen bölgenin egemen güçleri ve bunların elebaşısı HALİL AĞA YENİK DÜŞTÜ. Bundan böyle de düşecekler. DİSK ilkelerine sıkıca bağlı önder işçilerin etrafında kenetlenen emekçile - rin başarısı önlenemiyecek. 
Çünkü emekçiler, ortak çıkarlarını iyi biliyorlar. 


Parababaları ise, emekçiler arasındaki ayrımları körüklü - yorlar ve onları güçten düşürmeye çalışıyorlar. Bu oyun kongrede bozuldu. - Bundan böyle de yapılacak şey, birli - ği ve dayanışmayı daha da güçlendirmektir. Afşin - Elbistan'da DISK'in bayrağı seklerde dalgalanacaktır. İşçi ve haik düşmanlarının oyunları elbirliğiyle bozulacak - tır. Böylesi bir gelişme, bütün civar il ve ilçelerde yaşayan işçi ve emekçi köylüleri de yakından etkileyecektir. Bu nedenle, tüm ilerici güçlere önemli görevler düşmektedir. 


"Bu mücadelenin öncüsü, DISK 


ilkelerine bağlanmış yiğit işçi - lerdir. İlericilik adına bu mücadeleye zarar verecek olanlar- dan hesap sorulur. Bu, unutulmasın. YAŞASIN DİSK'İN BAY RAĞINI ANADOLU'NUN BURÇ LARINA DİKENLER.. YAŞA - SIN İŞÇİLERİN VE EMEKÇİ KÖYLÜLERİN HAKSIZLIĞA - BASKIYA VE SÖMÜRÜYE KARŞI BİRLİK VE DAYANIŞ - MALARI... 

Yakında Elbistan'da DİSK - 


Sendikalar Merkezi açılıyor. 
Sendikalarımızın o şubelerinin birarada bulunacağı böylesi 


bir yer, ortak mücadele açı - sından yararlı olacak, DİSK'İN SESİ, bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyor. 


SUSTUĞUMUZA 
BAKILMASIN 


Patronların hepsi radyoya, televizyona çıkmıyor. Onların hepsi gazetelere yazı yazmı - yor. Aralarında sözcüleri var. 
Halit Narin gibi, Rafet İbra - . himoğlu gibi, falan... Patron - lar ve onların her boydan ve her soydan hizmetkârları, bi - ze, işçi sınıfına saldırıyorlar. 
Hem lâfla, hem fiiliyatta.. Onlar televizyon ekranlarında arz-ı endam ediyorlar ve milyonlara kendi fikir ve görüş yollarını açıklıyorlar. Peki ya işçi sınıfının görüşleri ve fikirleri? Hayır, bu yasak tutuluyor. 

Sonra da kalkmış bir takım baldırı çıplak veletler, insanca yaşamak için mücadele eden işçileri kötülüyorlar, Patronlara uşaklık ediyorlar. 

Şimdi bir an başımızı kaldırıp etrafımıza bakalım : Grevleri basanlar, işçileri - öğrencileri kurşunlayan, ülkemizi a- 


sa ki Sami 


teşe ve kana boğan, emekçi halkımızı, kürt, lâz, alevi, sünni diye bölenler kimler? 

Emekçileri talada, fabrikada, atelyede gün boyu, geceler boyu çalıştırıp sömürenler kimler? 

Yoksul halkımızın boğazın - dan kesip, yabancı silâh fab - rikatörlerini ve onların Türkiye'deki ortaklarını doyuran, ülkemizi ABD'nin, NATO'nun, CENTO'nun silâh deposu haline getirip, madenlerimizi, pet rollerimizi, bütün yer altı ve yer üstü servetlerimizi emperyalistlere peşkeş çekenler kimler? 

Asıl bunlar vatan hainidir. 
Bunların çıkarlarını korumak için çalışanlar vatan hainidir. 
Vatan haini, din ve ırz düşmanları yol ortasında işçigenç - kadın ve çocuklarımızı öldürenlerdir. Vatan hainleri inancımızı, dinimizi sömüren - lerdir. Çocuklarımızın 'beyinlerini köpek masallarıyla yıkayanlardır. Vatan hainleri bütün bunları yapıp. cepleri silâhlı, ortalıkta dört dönen ahlâksız 


yük -- 


Gazetemize olan talepler sürekli olarak artiyor. DISK”- İN SESİ'ne işçiler, emekçi köylüler, gençler, aydınlar, çalışan tüm kesimler sahip çıkıyorlar.. Memleketimizin dört bir yanından mektup- lar yağıyor, haberler, şiirler, yazılar ulaştırılıyor. Daha'fazla gazete isteniyor DİSK'İN SESİ'ni okuma konusunda en fazla sıkıntıyı 


çekenlerin TÜRK-İŞ üyesi iş-/ 


çi kardeşlerimiz olduğu an” laşılıyor. Teksif, DYF-IŞ, Yol-İş, Tek Gıda-İş, Maden Federasyonu, Selüloz-İş, Deniz Ulaş-İş, Petrol-İş ve daha başka Türk-iş üyesi sendikaların tabanından gelen istekleri ise, ancak, gazetemi - zi bu istek sahibi kardeşlerimizin ayrı ayrı ev adres'erine opostalamak suretiyle karsılayabiliyoruz. Çünkü, bu kardeşlerimizden gelen mektuplarda da yazıldığı gibi, gönlü, yüreği ve beyniyle DISK'e inanon. ancak sarı sendika çemberini henüz kı - romamıs onbinlerce işçi tehdit altinda tutuluyor. Onlar bu yüzden serbestçe DİSK'- İN SESİ'ni izleyemiyorlar. Bi- 


ve şerefsizlerdir. Onların tü - mü, bu sömürü düzenini savunuyor. Bizleri daha da sömürmek ve ezmek için ,sınıfımıza ve DİSK'e tuzaklar kuruyorlar. 
Bizi ne zannediyorlar? Sustuğumuza bakılmasın. Bir parladik mı, yerimizden şöyle bir kalktık mı dünya âlemi sars - masını biliriz. Biz işçiyiz! 

A. Rıza KAPTAN 

Maden İşçisi 


"yalan, gerçekleri 


GÖREVİMİZ ze ev adres'erini veriyorlar ve böylece bulundukları iş - yerlerindeki patron uşakları -' nın ispiyonlamalarından kur - tuluyorlar, 

Gazetemize böylesi artan ilgi ve istek karşısında $orumluluklarımız artıyor. Bu istekleri yeterince karşılayabilmek için, bütün üyelerimize ve özellikle her şubedeki Basın - Yayın görevlilerine önemli görevler düşüyor. Gazetesine yazı yazmak, haber göndermek, dağıtımı düzenli yürütmek, yeni okurlar toplamak, aboneler bulmak, bağışları örgütlemek, emekçi köylülerle ilişki kurmak, gazetemize olan eleştirileri toplayıp iletmek... gibi kar - maşık ve çetin görevlerin üstesinden gelmemiz için fedakâr ve inançlı bir çaba harcamamız gerekiyor. 

Bir önemli nokta da şudur: DİSK'İN SESİ'nin, DİSK üyelerine dağıtımı, bağlı bulundukları sendikaların şube- 


lerinden yapılıyor. Her şube- - 


ye gönderilen gazete miktarı, o sendikanın Genel Merkezi tarafından belirleniyor. Dolayısıyla, gönderilen gazete 


miktarının artması için, isteklerin bağlı bulunulan sendikanın genel merkezine bildirilmesi zorunludur. Böyle - ce, miktardaki artış, o sendikanın genel merkezi tarafından uygun görülüp tarafımıza bildirildiğinde, DISK Dağıtım Merkezi istenilen mik - tarlardaki dağıtımı gerçekleştirecektir. A 

Öte yandan, bir diğer yayın organımız ayda bir kez yayınlanan DİSK DERGİSİ - dir Dergimize de yeniden abone olmak, aboneler bulmak, ama bunu küçük de olsa belirli bir bağış karşılı - ğında yapmak gerekir. Bugün milyonlarca işçi ve emekçi, patronlar tarafından besle - nen basın - yayın organlar- nın yalanlarına maruz kalıyorlar. Onlara karşı bizim de silâhımız :*kendi basın- yayın organlarımızdır. 

Bu silâhı ustaca kullanmasını bilmeliyiz. Ortaya çıkan gazete ise, hepimizin ortak eseri olmali.. 

Hepinize (mücadelenizde başarılar, mutluluklar diliyoruz. z 3 
j DİSK'İN SESİ 


SSK'dan memnunmusunuz? 


Sosyal Sigortalara, her ay gelirinizin yüzde 12'si kesiliyor. Bunun amacı, sizlerin bütün sağlık hizmetlerinizin bedava karşılanması içindir. Şimdi soruyoruz : 

SSK'dan memnun musunuz? Fikirlerinizi ve yaşadığınız olayları gazetenize yazınız. Bu gazete Türkiye'nin en ücra köylerine kadar gidiyor. Yazınız, yayınlayalım ve bu derdi bilmeyen milyonlarca insana, işçinin SSK'dan neler çektiğini anlatalım. Yazılarınızın sonuna, bu durumun düzelmesi için düsündüğünüz önerileri de eklemeyi ihmal etmevin. SSK'DAN MEMNUN MUSUNUZ? SSK'NIN YÖNETİMİNDE KİMLER VAR? BU DURUM NASIL DÜZE-LİR? Mektuplarınızı varsa fotoğraflarınızı bekliyoruz. 


GAZETEMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ 


DİSK'İN SESİ'ne 

Toplumsal yaşamda yayın organlarının rolü büyüktür. 
Konfederasyonumuzun girişimi ile yayın hayatına başla - yan DİSK'İN SESİ gazetesine sahip olmamız gücümüze güç katmıştır. 

Burjuvazi sömürü düzenini uzun süre yaşatabilmek İçin kendi yayın organlarını o birer maskeleme ve beyin yıkama makinası haline getirir, 

Aynı zamanda işçinin ve emekçinin gerçeklerini dile getiren yayın organları üzerinde ağır baskılar sürdürür. Ancak onun bu girişimleri boşa çikarılabilir. Önemli olan sömürü çarkları arasında ezilenlerin bir bütün olarak kendi yayın organlarına sahip çıkma - ları ve onu yaşatmak için hiç- 


SELAM DİSK'İN SESİNE 


bir fedakârlıktan kaçınmama - larıdır. Bu süre içinde devrimci dikkatin gevşetilmemesi de ayrı bir önem tasır. 

Bizler bu anlayış içinde, sömürüsüz bir topluma ulaşma amacımızı bir an için bile hatırımızdan çıkarmadan, DISK'- İN SESİ gazetemize sahıp çıkacağız. Onu yaşatmak için fedakârlığı bir görev olarak kabullenirken sınıfsal *hedefimizi gölgelemeye yönelik her türlü girişimi de tavizsiz göğüsleyeceğiz. Sınıfsal çıkar - larının bilincinde olan tüm iş - çilerin, ilericilerin böylesi bir görevde kendilerine düşen sorumluluğu üstlenmekte tereddüt etmeyeceklerine inanıyo - yoruz. 

Baysen-İş 
Elbistan Şubesi 
Mustafa ÇUBUK 


Sömürüsüz bir düzen, insanın-insan'a kul olmadığı, barış, özgürlük ve sosyal ilerlemeden yana, Türkiye işçi sınıfının gerçek ve demokratik sendikal örgütü DİSK'in 15 günlük yayın organı «DİSK'İN SESİ» Gazetesinin yayın hayatına atılışını, en genç ve vefimli çağında, yakınından ve sevdiğinden ayrı olarak, emeğini Avrupa' - nın çeşitli ülkelerinde kapitalistlerin kalkınmasına harcıyan bir emekçi olarak bütün kalbimle kutlar bizleri 

. sermaya-“Jü.u, iii borazancısı gazeteleiin reklâm dolu yaprakları arasın- 
. dan kurtardığınızdan dolayı, bü yayı- nın çıkması için karar alan yurtsever sendika yöneticilerine ve onlara candan inanmış devrimci çekirdeği oluşturan tabandaki emekçi kardeşleri- 


me şükranlarımı sunarım. 

Evet, ne diyorsunuz sayfa 2 sütun 1'den itibaren. (Yurt dışındaki kardeşlerimiz uyanık olmalıdır.) Biz emekçiler ise bütün gücümüzle bu çağrınızın ışığı altında uyanmaya çalışıyoruz. ; 

Sizlere şimdi, Avrupa'da çalışan biz emekçiler için MC ve parababalarının ortaklaşa oynadıkları oyunlardan 


tığı halde, çıkmadık canda umut var diye başka bir oyun oynamak istiyorlar..Örneğin, (Ankara'ya siz yol gösterin) diye buradaki günlük bir Türk gazetesinin manşet haberi. Daha önceleri Kredi tevdiat hesabı dediler, 20 
bin DM. yi bilmem hangi bankaya yatıran, bir yıl vadeli olarak, 150 bin TL. 
kredi verilecek, olmadı. Arkasından DÇM. dediler, borçlandılar, Olmadı. 


bir kaç örnek- sunacağım: Enflasyo- o Daha sonra Merkez Bankası, Dresn- 


nün hızını yavaşlatmak için bugüne kadar gönderilen dövizler yetmedi lüks tüketim maddelerine ve burjuva sosyetelerinin seyahatlerine de, şimdi daha fazla, hattâ aylıkları ahr - al- 


maz hemen göndermemiz için hangi- 


tuzağı kuracaklarını kendileri de şaşırdı. Aslında bütün tuzaklar boşa çık- 


der Bank arasında anlaşma yaptılar, Kredi Mektunlu Döviz Tevdiat Hesabı olarak, olmadi: Bu arada, Oyak'ındanmanyakına kadär bir dizi Holdinglerin hisse senedi, benimki benim, seninkine ortağız, tuzakları da kimlerle kol-kola olduklarının başka bir kanıtı. 
Yetmedi, öimdilerde bilmem ne şeh- 


rindeki uğuriu binalarının açılışını yapan, Başbakan'ın üstünde resmi olan broşürleri göndermeye başladılar, adreslerimize, Uzatmıyalım daha bir sürü ıvır - zıvır şeyler, sözüm ona 'bunlar bizlerin lehine imiş. Sevsinler si-' zin gibi Hürriyetçi (!) Demokrasi havarilerini. : 
Biz, Avrupa'daki Türk emekçileri olarak, kimin isçi sınıfından yana ol- 


duğunu çok iyi biliyoruz. Sömürüsüz 


yarınlar işçi sınıfının nasırlı ellerinde yüksekcektir. Yaşasın onun, demok - ratik ve gerçek yığınsal sendikal örgütü DİSK. > 


H. AYDOĞDU 
Nürtingen Deutschland 


NON nl'nN MM 


İSTANBUL HALKINA 


İşçi sınıfı gerici eğitimi lanetliyor 


ÖĞRETMENİN YOLU 


IŞÇİ SINIFININ YOLUDUR 


Bizleri sizlerle karşı karşıya Konfederasyonumuz üyesi MADEN-İŞ Sendikası 19. 
getirmek istemektedirler. Bölge Temsilciliğinden gönderilmiş bir belge sunuyoruz. 
MC iktidarı kendi doğrultu- Olay : Denizli'de Honaz Ortaokulu'nda geçiyor. 
sunda olmayan Belediyelere Suçlu : Okulun Matematik öğretmeni Yusuf CİBARyardım etmiyor. Yardım etme- OĞLU diği gibi İstanbul Belediyesinin Suçlayan : Okul Müdür yardımcısı Ömer GENCER İller Bankasındaki hisselerine Suç : Öğretmen Yusuf CİBAROĞLU'nun okuldaki öğ- de el koyuyor. Bunun acısını retmenler odasında DİSK'in SESİ gazetesini yanında buücretlerini alamayan bizlere lundurması... Symi çektiriyor. Evet, gazetemizi «yanında taşımaktan!» ötürü bir öğ-ANGARYA'ya karşı çıkıp di- retmen hakkında okul müdürlüğünce soruşturma açılıyor. 
rendiğimiz zaman da çöp için- Demokrasinin var olduğu! bir ülkede hiç bir yasaklaması için direnişe geçmiştik. Maaşı- de kalan İstanbul Emekçi Hal- olmayan bir gazeteyi okumak suçlama sebebi olabiliyor. 
mız geç de olsa ödenmiş fakat kı bu durumun zararını çeki - ER Okullardaki çeşitli faşist baskılardan gazetelerde bir çok hakkımız içeride kal- yor. ? sik sık söz ediliyor. Bu olay da bunlardan sadece biri. 
mişti. Devam eden direniş so- İstanbul halkı, Aralık ayı üc- Yurtsever ilerici öğretmenler her türlü baskı ile sindirilnunda ödenmiyen sosyal hak- o retlerini alıp almadığımızı, ne mek isteniyor. İşçi sınıfının -başını çektiği demokratik - ların ödeneceği söylendi. Fa- zaman alacağımızı takip edi - sömürüsüz bir düzen mücadelesine katılmaktan alıkon - kat bu kez, tekrar Aralık ayı- niz. > maya çalışılıyor. Kimler tarafından? Şüphesiz sömürünün nın maaşlarının ödenmesi ge- Haklı olduğumuzu görecek- devam etmesinde çıkarı olanlar tarafından. Yani bir avuç rekiyor. Yine maaşlarımız ö- siniz. Bu durumun düzelebil - para babası, onların yardkçıları ve satın alınmış adam- 


dirmek zorundayız. Haklı direnişimizi MC iktidarı, yalan, yan lış haberlerle Çarpıtmaktadır. 


DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası işyeri temsilcileri ortak bir açıklama yaparak DISK Ajansı aracılığı ile kamu oyuna duyurulmasını istemişlerdir. 


Bilindiği gibi biz, İstanbul Belediyesinde çalışan 12.000 
işçi her ay ücretlerimizi alamadığımız için binbir zahmet içerisinde yaşıyoruz. 

Yine geçtiğimiz Kasım ayı ücretlerini ve aylardır birikmiş sosyal haklarımızı o alabilmek 


İşçi Kardeşler, 

MC, İşçi sınıfı üzerinde- ki baski ve zorbalık uygulamasından sonuç alama - yacağ! anladı. Bilinçle - nen geniş işçi kitlelerini ayak oyunlarıyla emellerine alet edip sikıyönetimi getiremedi. Sıkıyönetim ve sıkıyönetimsiz sıkıyönetim demek olan Devlet Güven- 


denmiyecek, - KARDEŞLERİMİZ!... 
Belediyelerin durumu gerçekten içler acisı, Belediyeler halka hizmet götürebilecek mali güçten yoksundurlar. Biz Belediyedeki işçiler olarak çoluğumuzu, çocuğumuzu geçin- 


m 


İSK D 


NN 


mesi için Belediyeler Gelir Ya sasının mutlaka çıkması gerekir. 

EMEKÇİ HALKIMIZIN ZOR DURUMDA OLAN BELEDİYE İŞÇİLERİ VE BELEDİYELERİN YANINDA YER ALACAĞINA İ - NANIYORUZ. 


KU, OKUT 


NAAAN 


DUYGULARIMIZ DA SÖMÜRÜLÜYOR 


Löstik-İş Sendikamızın Elaziğ Şubesinden Ahmet Doğan, DİSK Eğitim seminerleri- ne katılan 5 arkadaşımızla birlikte İstanbul'a geldiğinde, gazetemize de uğradı. Bize, Elazığ hakkında bilgi verdi. İşçi ve emekçi düşmanlarının, DİSK in güçlenmesini önlemek. için yalan ve iftira kampanyaları yürüttüğünü belirtti. Patron beslemelerinin en yaygın propagandasının DİSK'i din düşmanı gibi göstermek olduğunu, DİSK'in camileri yıkacağını söylediklerini anlattı. Karşılıklı konuştuk. Bu iğrenç ve seviyesiz propagandayı yapanların hangi amaca hizmet ettiklerini tartıştık. Mesele ortadaydı : İşçiler ve emekçiler sömürülüyordu ve eziliyordu. 
Hakkını almak için kılını kıpırdatsa «kışkırtılmış» oluyorlardı ve din - iman düşmanı gibi gösteriliyorlardı. Bugün DİSK'- in üye sayısı 550 bini geçmişti. ve her geçe gün de saflarımız durmaau.ı kalabalıkla - şıyordu. Demek ki, patronların ve toprak ağalarının yaydıkları bu propagandaların tesiri gittikçe azalıyordu. Bunun da nedeni, işçilerin ve emekçilerin bilinçlenmesi, gerçekleri görmeleriydi. İşçi ve emekçi uyandıkça, parababalarının çı - karları (dümenleri), bozuluyordu. O halde bu uyanış engellenmeliydi. i 

Parababaları böylesi . yan-İış telkinler ile kendi çıkarlarını korumayı oamaçlıyorlardı ve bazı arkadaşlarımız da onların bu aldatmucalarına inanıyordu. Mesele buydu ve işçiler - emekçiler, «mutlu, sö- 


mürüsüz ve baskısız» bir düzene varılıncaya kadar daha böylesi şaşırtmacalarla epey mücadele vermeleri gerekecekti. 


1977 yılı bütçesi, paraba - 
balarının çıkarına göre düzenlendi. Bu yazımızda, bütçeyi hazırlayan MC zihniye - tinin, insanlarımızın sağlığı - na verdiği önemi belgeleye - ceğiz. 

Hazırlanan 1977 yılı bütçesinde en büyük pay gene si- 
* lâhlanmaya ayrılmıştır. Büt - çenin dörtte biri olan 50 milyarın üzerinde büyük bir payla insanları yok edici silâh- lar alınacaktır. OYSA, «.va- 
.tandaşın beden ve ruh sağlığından sorumlu olan dev - let».. bütçesinde sağlığa ayrılan pay, bütçenin yüzde 2,9 


lik hizmetlerine ayrılan pavların sürekli olarak düşürüldüğünü görüyoruz. Örneğin 


udur.. Son yılların bütçeleri gözden geçirildiğinde, sağ- 


ları tarafından: 


Onlar istedikleri kadar kendilerini gizlemeye çalışsın- lar, artık öğretmenler de, devlet memurları da çektikleri baskı ve s'kıntıların kaynağının işverenlerin sömürü düze- 


ni olduğunu görüyorlar. Onların sadece 


işçilerin değil, 


kendilerinin de yaşadıkları çileli hayatın sorumlusu olduğunu biliyorlar. Faşizm heveslileri bu tür baskılarla, öğretmenleri :sindiremediklerini gördükçe daha bir hırslanıpazgınlaşıyorlar. Soruşturmaları sürgünler izliyor. Sürgünleri yaralama. öldürme olayları... 

Ancak, öğretmenler özgürce okuyup - eğitim verebilecekleri, insanca yaşayabilecekleri bir düzen için verdikleri mücadelenin isçi sınıfının aynı dâva için yürüttüğü mücadele ile bütünleştikçe başarıya yaklaştığını bilerek yılmadan yiğitçe savaşıyorlar. 


BİR BELGE 


Kırıkkale'den bir okurumuz, gazetemizin 2 nci sayısında yayınladığımız ve işçi - leri şerefsiz olarak niteleyen satırların, Ahlâk kitabının kaçıncı sayfasında bulunduğu - 


gözüne birtakım değerler kazandırır. Memur, tüccar, doks tor veya sanatkâr olarak herkesin toplumda bilinen bir şöhreti vardır. Buna şeref derler. Şeref veya haysiyet, başkalarının bizde varlığını tanıdıkları değerlere bağlılıktır. İnsan olarak herkesin aynı izzeti nefse sahip olması gereklidir. Lâkin herkesin şerefi aynı değildir. Toplumda yeri yüksekte bulunanlar, öbürlerinden daha çok şerefli sayılırlar! Bir işçi ile bir doktorun şerefi aynı sayılmaz. Şerefin ölçüsü, insanın toplumdaki yeridir. O bize toplum gelir. İzzeti nefs gibi ferdin ruh yapısından ` doğmaz. 


nu belirtmemizi bizden rica etti. Okurumuzun bu isteğini yerine getiriyor ve Lise | Ahlâk kitabının 108 inci sayfasının bir de-fotokopisini ya - yınlıyoruz. 


Dostça selâmlarımızla. 


BÜTÇE VE 
SAĞLIĞIMIZ 


1975'de bu pay, bütçenin yüzde 4,5'i ve 1976'da da yüzde 3,5'i idi. 

Bu rakkamların küçüklü - günü, diğer ülkelerin ayırdıği paylarla ölçtüğümüzde daha kolay görebiliriz. İsveç : % 21, Suriye : © 17, Seylan : % 15,5, Cezayir : % 9, İsrail % 7... 

Bu durumda halkımızın ihtiyacı olan sağlık hizmetleri- nin karşılanması için bütçe -~ nin en az 5 misli arttırılarak 


“ yüze 15'e çıkartılması ge- 


çrekmekte tir. Ve eğer bu pay ayrılmazsı . halkımızın sağlı- 


E ğı daha tentikeli boyutlara u- ` 


laşacaktır. ' 


Ama biliyoruz ve herkes “de görecek ki bu pay arttırılmayacaktır. Çünkü sağlık 


.ve mutlaka 


hizmetlerine ayrılan payı arttırmak için bütçenin diğer kesimlerinden bir azaltma yapılması gerekir. 42 milyonun saglığıyıa bugüne kadar ilgilenmeyenlerin ise bütçede böyle bir değişiklik yapacaklarını ` sanmak ‘da hayaıcınk olur. Sen tut, bütçede, insan hayatıyla alay edercesine sağlik hizmetlerine bu kadar küçük bir miktar ayır, sonra da temizlik işçileri ekmek parası alamadıkları için direndiklerinde, onları halkın sağlığını düşünmüyorlar diye suçla.. İşte, kısaca, MC budur. 

»Çalışanlardan dolaylı ve dolaysız olarak iki yolla kesilen vergilerden oluşan bütçenin üçte ikisini işçilerin ve emekçilerin ödedikleri vergiler oluşturuyor. Ama bütçe harcamalarında haikın ihti - yaçları son sıralara atılıyor. 
Bu - bütçeyi . hazirlayanlar kim? Boyuna suçladıkları DİSK ii? Diğer ilerici - demokrdsiden yana vlünlar mı? 
Herşey ortadadır. Bütçeyi bu 


haliyle hazırlayanları ve bu . 


bütçeyi onaylayacakları şimdiden . açıkça işçi ve halk düşmanlığı ile damgalıyo - ruz. Bunun hesabı mutlaka sorulacaktır.» 


lik Mahkemeleri, onlar ve efendileri için son çareydi, yapamadılar. Yapamaya - caklar da. 

Emperyalist ve yerli MC ortakları değişik yöntemler uygulamaya karar verdiler. 
Türkiye gibi geri bırakıl - mış ülkede işçilerin bilinçlenmesinin kendilerinin so nu olacağını biliyorlardı. 
Bugüne kadar olanlar olmuştu. Bundan sonra olmamalıydı. Bunun için genç kuşaklara çağ dışı kalmış, tarihin mahküm ettiği felsefeci eskilerinin yapıtları hortlatılarak öğretilmek isteniyor. 

4 başlı gerici MC sultasının M. Eğitim Bakanı emri ile satılık kalemlere devlet kasasından ücreti ödenerek kitap yazdırılıyor. 
Kitapların eleştirisini yapmaya gerek yok Baştan sona kadar yanlışlar, alaşağı edilmiş değer yargılarıyla dolu. 

Liselerde okutulan Fel - sefe ve Ahlâk kitaplarında bilinçli bir şekilde işçilere saldırılıyor. Toplumda bir işçinin şerefinin (onuru - nun) bir doktorun şerefin- den az olacağı yazılıyor. Emekleriyle kazanıp vergi - sini tam olarak ödeyen, ma kinayı, ekmeği, giysiyi ve tüm gerekli maddeleri hazır bir şekilde toplumun diğer kesimlerinin faydalan - masına sunan işçi şerefsiz sayılıyor. Başlangıçta da belirtilen bilinçlenmeye böyle engel olunacağı sanılıyor. : 

Sözü edilen kitaplarda, işçiler bilgisizlik, tembel - lik, beceriksizlikle suçlanıyor. Grevlerin Anayasal bir hak değil de bölücülük olduğu savunuluyor. Emperyalizmin ve gerici MC yönetiminin oyunları Türk Emekçilerinin bilinçli, kararlı tavırlarıyla bozulacaktır. Yaşasın bağımsız - lik, demokrasi ve toplum - 


-sal ilerleme kavgası. ve- 


ren Türk Emekçileri! 
Kahrolsun işçi düşmanias, 7 : 
Kahrolsun gerici eğitim uzmanları, © ei 
` Ferit GÖKTAYOĞLU - Maden İşçisi 


DİSK YÖNETİCİLERİ SAVCININ İDDİALARINI CEVAPLANDIRDILAR 


İşverenler sömürülerini daha azgınlaştırmak icin demok- 


rasiyi tümüyle ortadan kaldı - rıp, açık bir baskı ve terör düzenine, yani kendi açık dıkıa - torlüklerıne geçmek istiyorlar. 
Ancak karşılarında — hele bir 


davrandı mı — ödleri kopartacak büyük bir toplumsal muhaiefet var. Bu muhalefetin sesini kesmek için DGM'yi çıkartmak istediler. Demokrasi - 


nin en sağlıklı savunucusu işçi sınıfımız ise buna tepki gösterdi. Tavır koydu. İlerici güçler bu tavrı desteklediler. MC, mecliste çoğunluk olduğu halde yenik düştü. 16 Eylül'de ilân edilen Genel Yas'dan ötürü DISK Yürütme Kurulu hak - kında döva açıldı. Mahkeme- nin ilk duruşmasında DİSK Genel Başkanı Kemal TÜRKLER, savcının iddialarını cevaplandırdı. 


ANAYASAL VE YASAL BİR HAKKIN KULLANILMASI SUÇ SAYILMAZ 


ANAYASAL VE YASAL BİR HAKKIN KULLANILMASI 
SUÇ SAYILAMAZ x 

Genel Başkan Kemal TÜRK-LER'in, savcının suç içeren iddianamesine verdiği cevap Ö - zetle şöyle: 

«Sayın Yargıç, 

Bizleri asılsız iddialarla suçlayarak sayın mahkeme huzuruna getiren iddia makamının iddianamesi Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası hükümlerine aykırı olarak düzenlenmiştir. 

Usulün 193'üncü maddesi iddianamede nelerin bulun - ması gerektiğini sınırlı olarak göstermiştir. Savcılık iddianamesini objektif olarak solt ir - diasına konu edilen suçun, yasal UNSURLARINI ve uyqulanmasını istediği yasa hük - 


münü göstermekle yetinmek zorunda idi. 
Oysa savcı, yasal görevini 


tecovüz ederek. saldırgan bir tutum içinde, hiçbir yasal Sı - nır tanımaksızın, kendisinin kisisel görüşünün ve belli bir kesimin ideolojisinin sovunuculuğunu vopmıstır. İddiana - mesini SİYASİ BİR AMACLA vE KASITLA DÜZENLEMİŞ - TİR. 

Bu nedenle isnad olunan suç ve uygulanması istenen yasa maddesi ile hiç bir ILGİ-SI BULUNMAYAN VE GAY- 
RI CIDDI OLAN BU SÖZLERİN İDDİANAMEDE YERİ YOK-TUR. Bu ilgisiz söz ve EVRAK-LARIN DOSYADAN ÇIKARIL - MASINI talep ediyoruz. 

Savcı bu iddianamesile aynı zamanda SUÇ IŞLEMEK - TEDİR. Savcının mahke: 9 Öö: 

nünde SUÇ İŞLEME İMTİYAZI YOKTUR. Savcının bu iftira ve YALAN beyanlarına karşi ayrica yasa önünde hesap sorma hakkımızı saklı tutuyoruz. 


DİSKİN SESİ K! 


Öncelikle iddianamenin yasaya uygun hale getirilmesine karar verilmesini talep ediyo - ruz. 

Ayrıca, isnad olunan 275 sayılı yasanın 55. maddesindeki suçu da işlemiş değilim. Bu maddenin öngördüğü suçun YASAL UNSURLARI DA OLA-YIMIZDA YOKTUR. 


Savcının bu maddenin un - surları dışındaki beyanları da MC. politikacılarının yalan ve saptırılmış iftiralarının savunulmasından öte bir anlam taşımayan soyut ve bir kanun addamına yakışmayan asılsız iddialardan ibarettir. 

DİSK'in amaç ve lkeleri Anavasa, 274 sayılı yasa ve tüzüğünün açık ve buyurucu hükümlerinde açık seçik göste - rilmiştir. 

DİSK'in amaç ve ilkeleri A- den beri bu ilkelerini tüm kamuoyu önünde yasal sınırları içinde savunagelmiştir, savunmaya da devam edecektir. 


DİSK'in tüzüğü de; «yurt ve dünya olaylarını emekçiler açısından ve bilimsel (o voldan değerlendiren işçi sınıfının ekonomik ve demokratik bir kitle örgütü olduğunu» göster - mistir. 

Her kisi ve kurum gibi DİSK de Anayosada yer alan «DÜ-ŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜNE ve bu düşüncelerini yasal sınırlari içinde kamuya ve üyelerine yayma» hakkına mutlak biçim- de sahiptir. 274 söyl yasanın 


1 inci maddesi de bu ödevini 

üyesi işçilere karşı da yerine 

ganne YUKUMLU KILMIŞ-IR. 
Konfederasyonumuz 


ini : yöneticilerini huzurunuza 


getiren 


TEK FİİLİ de D.G.M. yasa önerisine karşı olduğu ve bunu anti - demokratik bulduğunu kamuoyuna duyurmasından ibarettir. Anayasal ve yasal bir hakkın kullanılması suç sayılamaz. 

Üstelik bu yasa karşı çıkan sırf örgütümüz değildir. Başta Cumhurbaşkanı, C.H.P., hukukçuların en üst örgütü BAROLAR BİRLİĞİ, tüm ilerici demokratik kitle örgütleri, geniş halk kitleleri ve aydınlar da bu yasa önerisine karşı çıkmışlardır. 


Savcı saldırgan iddianamesini düzenlerken gerçekleri görmeyi ve araştırmayı hiç düşünmemiştir. Sırf bizleri: mahküm ettirebilmek ve 275 sayılı yasanın 55. maddesine sok - mak için HUKÜMETİN ALDI-ĞI KARAR VE HAZIRLADIĞI 


TASARIYA KARŞI ÇIKTIĞIMI- ` ZI iddia etmekten de kaçınma- N 


mıştır. 


nın bir hükümet KARARI olamıyacağından 


zü geçen D.G.M. yasa önerisi salt iki millet vekilinin öneri - sinden ibarettir. 


Savcının mantığı ile örneğin şeriat düzeninin kabulünü iSteyen bir yasa önerisine karşı çıkmak da devletin temellerine dinamit koymak ve devlet içinde devlet iddiasını haklı gösterecektir;  — 

Ortada devletin aldığı bir karara karşı çıkm k olmadığı gibi belli bir k zü bildirmekten öte de hiç bir filimiz yoktur. 

Bu da en doğal ve demokratik hakkımızdır.» 


önerisine N 


Oysa savcı D.G.M. tasarısı- İ 


n ve hattâ HÜ- İ 
KÜMET TASARISI DA OLMA- N DIĞINDAN HABERSİZDİR. Sö- A 


a görüşümü- RN 


İnter isçileri güvenli Sarma için Taksim'e çadır kurdu 


Yurdumuzda demokratik olmayan uygulamalar MC eliyle sürdürülüyor. Gericifaşist karması iktidarlar işçileri zorla kendi haklarını aramaya yöneltmektedirler. 
Son zamanlarda İstanbul Bölge Çalışma Müdürlüğünün devrimci sendikalara yetki vermemesi sonucu birçok işyerlerinde olaylara neden olmuştur. İnter-Continenta! Oteli'nde çalışan işçilerin büyük çoğunluğunun urizm-İşe üyeolmasına rağmen Oleyis (Sendikasının yetkili kılınması işçilerin sabrını taşırmıştır. Buna rağmen demokratik yoldan işyerinde, huzur bozulmadan sorunun çözümlenmesi için 


Genel Sekreterlerinden, 


DİSK” İN DC 


DİSK” İN 10 MÜCADELE YILI 


İBRAHİM GÜZELCE 
DİSK” İN DOĞUŞUNU ANLATIYOR 


vaşçısı niteliğini koruyan İbrahim GÜZELCE 4 Nisan 1967 tarihli bir gazetede şunlari yazmıştı : 


DİSK'in kurucularından ve son nefesine kadar işçi sınıfı hareketinin yılmaz ve kararlı sa- 


İNTER” DE SAHTEKARLAR REFERANDUMDAN KAÇIYOR!... 


işçiler REFERANDUM talebinde bulunmuştur. İşveren referandum isteyen işçilerin üzerine elleri coplu polisi saldırtınıştır. Bu saldırı otel içinden Taksim Meydanına kadar yayılmıştır. Halkın gözü önünde meydana gelen bu saldırı sırasında yaralananları halk polisin elinden alarak hastanelere götürmüştür. 

İnter işçileri en doğal hakları olan sendika seçme özgürlüklerinin kendilerine tanınması için TAKSİM Meydanına kurdukları çadırlar- da direnişlerini sürdürüyor- lar. İNTER CONTİNAL'DE REFERANDUM YAPILMALI-DIR. Hodri Meydan! 


Gıslaved 

işçileri 

haklarını almak için yine grevde 


Geçen toplu sözleşme döneminde de bütün baskılara, grev kırıcılıklarına rağmen mücadelelerini yiğitçe sürdüren Gıslaved İşçileri şimdi yeni bir greve başladılar. 

1970'lerin başında varlığını terör ve baskıyla sürdürmeye çalışan bir sarı şebekeye karşı, sendika seçme özgürlüklerini kullanan ve DİSK saflarında kenetlenen Gıslaved işçileri bu uğurda bir de şehit düşürdüler toprağa: Hüseyin ÇAP-KAN. 

Bundan önce 100 gün süren grev çevre fabrikaların ve DİSK'in dayanışma alanı haline gelmişti. 

26. Ocak. 1977 günü saat 11'de 1130 Gıslaved işçi- si şanlı grev bayrağını yine kaldırdı. 

Şan olsun Gıslaved işçileri ne ve sömürüsüz, baskısız bir dünyayı kurmak için savaşım veren Türkiye İşçi Sınıfına. 


«Türkiye'de işçi hareketleri, henüz aydınlığa kavuşmamış birçok” sorunların ağırlığı al- 


GREV Mİ YAPTIK... DÖNMEZ KİMSE!... 


saklıkları ve sömürücü, insanı yoksullaşt'rıcı bütün işleyi - şiyle Anayasa ilkelerinin geri- 


tındadır. Ancak, birbirine karşı görüşler ileri sürenler ara - sında uzun süreden beri kendini gösteren anlaşmazlık, DİSK'in kurulmasıyla elle tutulur biçime gelmiştir. 

«Türk-İş geri kalmış hiçbir toplumda, hattâ Avrupa'da sendikacılığın doğuş ve gelişme döneminde bile itibar görmeyen bir saplantıdır. Partilerüstü politika!» 

«İşçiler olarak biz demokrasiden yanayız ve demokrasinin bütün yönleriyle yerleşmesini, kökleşmesini istemekteyiz. Demokratik rejim, Anayasa'mızın çizdiği rejimdir. o Anayasa'ya karşı olan sınıflar ve güçler, demokrasiyi yalnız hâkim sınıf ve tabakaların yani azınlıkta olanların yararına işleyen bir rejim sayarlar. Oysa o türlü bir rejim, görülen bütün ak- 


sinde kalmıştır. Bunun içindir ki biz Anayasa'nın çizdiği demokratik düzenin kurulmasını, yalnız işçilerin çıkarı değil, toplumun ilerlemesi, çağdaş uygarlığa kavuşabilmemiz için de zorunlu sayarız. 

«Türk-İş, kendi sınıfının haklarına sahip çıkamadığı ve çok yanlış bir sosyal politika izlediği, çok yanlış bir teşkilâtlanma çıkmazına saplandığı için yeni bir işçi konfederasyonu - nun kurulması kaçınılmaz olmuştur, Bunun önderliğini Türkiye Maden-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu. 26 Ocak 
1966 tarihinde aldığı bir kararla yapmıştır. O tarihten beri bu konu işlenmiş, kıvamına getirilmiş ve 13 Şubat 1967 günü DİSK, devrimci bir özle işçi sınıfına hizmet nöbetini almış - tır, 


(Devamı var) 


ALTILARDA GREV 
2 NCi YILINA GİRDİ 


MADEN-İS Sendikasının ALTILAR işyerinde sürdürdüğü şanlı GREV 1'inci yılını doldurdu ve 2'nci yılına gir- di. Bu yiğit grevin yıldönümü ile ilgili hazırlanan kutlama toplantısında, istenen haklara ulaşılıncaya kadar grevin devam edeceği hepbir ağızdan haykırıldı. Konuyla ilgili olarak, T. Maden-İş Sendikasının 1'inci Bölge Temsilcisi Murat TOKMAK, basına ve kamuoyuna yazılı bir demeç vardı. Demeç özetle şöyle; 

«Kapitalist düzenin sömürücü ve asalak geçinenleri, yılbaşlarıni, bayramlarını ve diğer özel günlerini ABD, İngiltere, Fransa, Japonya, F. Almanya gibi işçi sınıfı ve emekçi halkımızı sömürmekte işbirliği yaptıkları emper - yalist, kapitalist ülkelerin en lüks eğlence yerlerinde geçirip, yüzbinler, milyonlar harcarken, işçi sınıfımız ve emekçi halkımız kendi dünya görüşü doğrultusunda sö - mürüsüz, baskısız, herkesin insanca yaşayacağı bir düzen için, Barış, Demokrasi, Bağımsızlık, Toplumsal ilerleme ve Sosyalizm mücadelesi vermektedir. 

.Altılar'da çalışan 305 üyemiz, «2 yıl değil 2.000 yıl da olsa savaşacağız» diyor. Altılar işçileri bütün baskı ve teröre rağmen, grev bayraklarını dimdik tutmasını bildiler, namusları gibi sahip çıktıkları grev mücadelesinde ikinci yıla girdiler. 

Meselesine göbeğinden bağlı olanlar gibi değil, işçi sınıfının bilimi ve inancıyla mücadelemize Altılar'da, İzsal'da, Auer'de ve her fabrika ve yerde devam edeceğiz, sömürüsüz bir TÜRKİYE, SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN... Yaşasın ALTILAR'DA KAVGA VEREN İŞÇİLER, YA-ŞASIN TÜRKİYE VE DÜNYA İŞÇİLERİNİN BİRLİK VE DA-YANIŞMASI... 

YAŞASIN DİSK...... » 


Sömürü düzeni 
Demirel ve Türk-İş 


Demirel Ağustos 1976 da bir günlük gazeteye özel bir demeç vermişti. Bu demecin bir bölümünde DİSK üzerine görüşlerini belirtmişti. Geçen sayımızda «Cumhuriyet ve Sınıf Mücadelesi» başlığı altında bu aörüşlerin eleştirisine başlamıştık. Bu sayımızda eleştirilerimize devüm ediyoruz. 

“Türk-İş 24 maddelik ilkelerinde — ki 3. maddesidir bu ilkenin — Türkiye'deki düzeni yıkmaya kalkanlara karşı olduğunu açıkça ortaya koymuştur. DİSK ise yöneti - cileri hiç olmazsa bu düzeni yıkma ( taraftarıdırlar?» Bu sözler aynen Demirel'e Git - tir. 

Bu sözleriyle Demirel şunu söylemektedir : Biz bu düzeni savunuyoruz. Türk-İş de bu düzeni savunuyor. Biz bu düzene karşı olanlarla mücadele ediyoruz. Türk-iş de bizimle aynı tavır içindedir. 

Demirel ve Türk-İş'in savundukları düzen nasıl bir düzendir? Bu düzen emekçi halkımıza ne gutirmiştir? 

Bu düzende : Türkiye'nin dış borçları yüz milyarları bulmuştur. Dış Ticaret açığı 
50 milyar liraya yaklaşmıştır. 
ihracatta vergi iadesi adı altında bır avuç büyük ihracat- çı devlet kesesinden milyonlar vurmaktadır. 

Bu yüzden : 3 milyon işsiz vardır. Hayat pahalılığı dur - madan artmaktadır. Yeni doğan her bin çocuktan 154'ü daha bir yaşını doldurmadan ölmektedir. Gelir vergisinin yüzde 65 ten fazlası işçi ve memurlardan toplanmaktadır. Yüzbinlerce ailenin yıllık geliri 2000 liranın altındadır. Yüzbinlerce ailenin bir karış toprağı yoktur. Milyonlarca emekçinin ürettikleri büyük sermaye sahiplerinin kârını arttırmaktadır. 

Bu yüzden : Emekçiler memur yapılmaktadır. Referan - dum hakkı yasaklanmakta - dır. DİSK için mücadele eden işçilere saldırılmaktadır. 
İşçiler. öğrenciler, öğretmenler öldürülmektedir. Gazetecilere. öğretim üvesi profesörlere soldırılmaktadır. 
İşçiler şerefsizlikle, Cumhuriyet kuşakları ahlâksızlık'a suçlanmaktadır. 

Bu düzende işçi sınıfının serbestçe örgütlenmesi ve düşünce özgürlüğü yasalarla yasaklanmaktadır. 

Bu düzen kapitalist bir düzendir. Bu düzen insanlık onurunun, demokratik hak ve özgürlüklerin cinayet ve silâhlı saldırılarla çiğnendiği anti - demokratik bir düzendir. 

Demirel yıkma sözcüğünü kullanarak DİSK'i «isyancı - lıkla suçlamak ve tuzağa düşürmek istiyor. DİSK, bü - yük sermayenin kapitalist ve zorba düzenine, bu düzene karşıdır. DİSK, demokrasi- den, bağımsızlıktan, sömürüsüz ve özgür bir toplum düzeninden yanadır. Bu nedenle DİSK içinde bulunduğumuz bu ekonomik ve siyasal düzenin demokratik yollarla Oo değiştirilmesinden yanadır. 

İçinde bulunduğumuz düzeni savunanlar sömürüyü, baskıyı, adaletsizlikleri savunuyorlar demektir. Bu düzeni savunan Türk-İş sermaye- den yana bir politika izlemektedir. Demirel'in sözleri bunu doğrulamaktadır. 

İşçi sınıfımız bu düzeni değiştirecek ve bu düzeni savunanların egemenliğine son verecektir. 


DİSK'İN SESİ W3 


mu İN, 


© izmir BÖLGE | TEMSİLCİLİĞİ KONSEYİ TOPLANIYOR. 

Bölge Temsilciliği Yönet - meliğine göre işlemleri tamamlanmış olan İzmir Bölge Temsilciliği Konseyi, 6 Şubat 1977 Pazar günü saat 10.00 da Maden-İş Sendikası Bölge Temsilciliğinin Cumhuriyet Bulvarı No. 6 Kat. 6 
Konak - İzmir adresindeki salonunda aşağıdaki gündeme göre toplanacaktır. . 

Cemal KIRAL ve Saim AK-BULUT'un aday olduğu konseye 83 delege katılacaktır. 


GÜNDEM 


1. Yoklama ve Açılış, 

2. Divan seçimi ve saygı duruşu, 

3. Bölgedeki işçi sorunla - rının görüşülmesi ve öneriler, 

4. Bölge Temsilcisinin se - çimi, 

5. Kapanış. 


GTEKSTİL 
İSÇİLERİ SENDİKASI 15.000 İŞÇİ ADINA ÖZEL HAKEME BAŞVURUYOR. 
İşverenlerin 13 işyerinde toplu sözleşme hükümlerine uymaması ve milyonlarla Öl - çülen sosyal yardımların yerine (getirilmemesi - üzerine, Tekstil İşçileri Sendikası Özel Hakem Kurulu oluşturulma- si için Bölge Çalışma Müdürlüğüne başvurmuştur. 


© GENEL-İŞ İETT'DE TÜRK-İŞ'E BAĞLI İKİ SENDİKANIN | SÖZLEŞMELERİNİ 
FESHETTİ 

İETT işyerlerinde Türk-İş'e bağlı, Türkiye Genel-İş ve Enerji-İş Sendikalarının, çoğunluğu kaybetmesi üzerine söz - leşmeleri DİSK'e bağlı Genel-İş tarafından feshedilmiştir. 


© TÜNMKA-İŞ AR-KARTON' DA 1400 TL. ÜCRET ZAM-MI ALDI. í 

Kısa bir süre önce işyerinrinde toplu sözleşme yapma yetkisini kazanan TÜMKA-IŞ Sendikası, işverenlerin toplu sözleşme görüşmelerine katılmaması üzerine grev kararı almıştı. ; 

İşçilerin greve hazırlandıkla- 


ri bir sirada işverenin istekleri kabul ettiğini bildirmesi ü- 


İDİSK'İN SESİ K7 


Türk-İş'e bağlı Türk Metal-İş Sendikasının sahte üye giriş fişleri ile yetki aimak istemesi üzerine PARSAN işçileri noter- den tasdikli dilekçererle mahkemeye başvurmuş ve işyerinde referandum oylaması istemişlerdi. İstanbul 5'inci İş Mahkemesi'nin gizli oy açık sayım suretiyle referandum yapılmasına karar vermesinden sonra 13.Ocak.1977 tarihinde yapılan ovlamayı DİSK'e bağlı MADEN-İŞ Sendikası kazgndı. 

Sermaye işçi sınıfının birliğini bozmak ve DİSK Çatısı altında toplanmasını önlemek için her türlü oyuna: başvuru - yor. İşçilerin sendika seçme özgürlüğü demek olan referandumu engelliyor, yasalar- dan çıkartıyor. Fakat başta işçi sınıfımızın ve onun sendika örgütlerinin. verdiği sava- 


. şım sarı sendikalara ve sahte- 


ciliğe olanak tanımıyor. 


zerine sözleşme imzalandı. Buna göre AR-KARTON işçileri birinci yıl için 700 TL, ikinci yıl 
için 700 TL. ücret zammı, 45 


«yevmiye ikramiye ve diğer sos- 


yal hakları elde ettiler. TÜM - KA-İŞ üyelerinin DİSK Çatısı altında sürdürlükleri savaşım, er geç sarı sendika zincirini kıracak olan tüm kâğıt ve selüloz sanayii işçileri ile daha da güçlenecektir. 


© DİSK - BASIN-İŞ, BİR :ŞYERİNDE ÇALIŞMA SURESİNİ 44 SAAIE INDIRDI. 

Elektrik işleri Etüd İdaresi Matbaasında 24.11.1976 günü başlayan grev 24.12.1976'- da sozleşmeyıe sona erdi. Birinci yıl 50 - 55.—IL, ikinci yıl 45. —IL ücret zammı sağlanan sözleşmeyle haftalık çalışma süresi 44 saate indirildi. 


© TEKSTİL ÜYESİ BİR İŞÇİ FAŞİSTLERİN SALDIRISINA UĞRADI 

Tekstil İsçileri Sendikası'na bağlı Yapağı Yıkama Fabrika- sı işçi temsilcisi Ahmet Hocaoğlu bir grup fasistin saldırısı- 


Sarı Otomobil İş'in oyunu bozuldu NASAŞ'DA YETKİ MADEN-İŞ'İN 


İzmit Dil İskelesinde kurulu NASAŞ işyerinde toplu sözleşme yetkisini kesin olarak Konfederasyonumuza bağlı T. Maden-İş Sendikası almıştır. NASAŞ işçilerinin uzun süren bilinçli ve kararlı mücadelesi sarı şebekelerin bütün plan ve oyunlarını boşa çıkarmıştır. Nasaş işçilerinin T. Maden-İş'te örgütlenme mücadelelerine karşı sarı Otomobil-İş, Tek-Met-İş ve. Tüm-San-İş Sendikaları oyunlara başvurmuş, bu arada sahte üye fişleri ile bütün işçileri üyeleri olarak göstermişlerdir. T. Maden-İş Sendikasının ve Nasaş işçilerinin başvuruları üzerine durumu inceleyen mahkeme sarı şebekelerin sahtekârlıklarını açığa çıkarmıştır. Nasaş işçilerinin bu yiğit mücadelesi sonucunda yetkiyi T. Maden-İş Sendikası almıştır. 


çeşitli 


na uğradı. 

İşçilerin DİSK'e bağlı sendikalarda örgütlenmesini engellemeyi amaçlayan bu sal - dırılar bizi yıldırmayacak, aksine çelik bir disiplinle mücadelemize dört elle sarıimamızı hızlandıracaktır. 


© SİEMENS İŞÇİLERİNİN ZAFERİ İŞÇİ SINIFI DÜŞ-MANLARINA YENİ BİR 
DARBE OLACAK. 

Türkiye Maden-İş Sendikası'na bağlı Bursa Siemens iş - çilerinin 13 Aralık 1976 günü başlattığı grev işçi sınıfının onuruna uygun bir disiplin ve kararlılıkla sürüyor. 

Tüm çevre fabrika isçileri, demokratik kitle örgütleri, ilerici yurtsever kişilerce desteklenen Siemens grevi için bir açıklama yapan 13. Bölge tem silciliği, işçi sınıfı düşmanları tarafından uydurulan yalanları kınayarak, bu greve karşı çıkanların, dil uzatanların, işveren ve işverenlerin yanında yer alan sarı sendika şebekeleri oldğunu, bu oyunların işçi sınıfının birliğini asla bozamayacağını açıkladı. 


PARSAN'DA REFERANDUMU MADEN-İŞ KAZANDI 


ALİAĞA RAFİNERİSİNİ SİLAH DEPOSU 
HALİNE KİM GETİRDİ? 


Menemen Cumhuriyet Sav- 


cılığı, rafineri lojmanlarında 
yaptığı crama sonucunda 3 
polis elbisesi, 12 adet tabanca, bol miktarda mermi, bir sürü kesici alet, zincir ve demir çubuk buldu. Rafineri yetkililerinden, lojmanlarda kalanların isimleri istendi ve yapılan tahkikatta, bu cinayet aletleri- nin, MHP'li gafillere ait oldu - ğu tespit edildi. 

Şimdi bütün Aliağa halkı ve işçileri, sorumluların derhal cezalandırılmasını talep ediyor. 
Ancak bu yapılabilir mi? Çün - kü, bugüne kadar butür bir sürü olay takipsiz kaldı. Suçlular bilindiği halde, yer yarılip içine girdiklerinden ya bulunamadılar, ya da suçlu oldukları ispat edilemedi! 

MC. döneminde 1 yılda öldürülen 100'den fazla gencin hiç birinin kaatili ortada yok! 
Aliağa halkı ve işten atılan işçiler «Artık kimsenin ne yarınına güveni, ne de kendini ve haklarını korumakla görevli tesmi aygıtların güveni kaldı. 
Bu işin köklü çözümü ancak MC'nin işbaşından uzaklaştırı!- ması ile sağlanır.» 

Bu arada, Aliağa halkı ve işçileri, rafineri müdürü M. Kemal Işık ile Belediye Reisi 'İrfan Onaran ve MHP İl Başkanı arasında gizli temasların yapıldığını belirtiyorlar. Bu üçü, Aliağa'nın bir faşist yuvası haline gelmesi için yeni plan - lar hazırlamaktadırlar» denili - yor. Orlar yeni planlar kura - dursunlar. Önemli olan Aliağa halkının ve yurtsever işçilerin korkusuzca birlik olmaları ve mücadeleyi elden bırakmama - larıdır. Mücadelenin yol ve yöntemini gösteren işçilerin etrafında saflar sıklaştırıldık - ça, bu tür entrika ve baskılar kolayca geri püskürtülür. 


MC'nin bu faşizan baskılara arka çıkmasından, suçluların gizlenebilmesinden güç alanların aslında gücü yoktur Çünkü yalanla, hırsızlıkla, haksızlıkla, baskı ve tehditle sürdürülen mücadele kaybetmeye mahkümdur. Zafer, bugün değilde yarın doğrudan, — haklidan — gerçekten yana olacaktır. Bunu çabuklaştırmak, öncelikle biz bilinçli - örgütlü işçilerin ve ezilen, sömürülen tüm emekçi halkın ortak hedefler için mücadelesi ile mümkündür. 
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130 GÜNDÜR DİRENEN” ”DİZELSAN ” İŞÇİLERİ HAYKIRIYOR: 
"HiÇ BİR GÜÇ DİSK i FABRİKAMIZDAN SÖKEMEZ” 


İzmir'deki DİZELSAN işçileri gülerek kavga ediyorlar. 
DISK Basin - Yayın ve Tanıt- 


‘ma Dairesinin İzmir görevlileri- 


nin bildirdiklerine göre, bir de bildiri yayınlayan DİZELSAN 


işçileri, durumlarını şöyle an- * 


latıyorlar: 

«SINIF SAVAŞIMI TÜM KA-PİTALİST DÜNYADA OLDUĞU GİBİ ÜLKEMİZDE DE OLAN - CA ŞİDDETİYLE SÜRÜYOR. 
BİR YANDANKÂR,DAHA FAZ-LA KÂR, DİYEN BURJUVAZİ (PATRONLAR), DİĞER YAN - DA İSE SÖMÜRÜYE, iSAVAŞ KIŞKIRTICILIĞINA, BASKIYA KARŞI CIKAN VE BARIŞ DO-LU YAŞANASI GÜNLERE VAR-MAK İÇİN MÜCADELE EDEN İŞÇİ SNIFI... 

Bu iki sınıf arasındaki mü - cadele, kıran - kırana, çetin. 
koşullarda yürüyor. «Bağım - sızlık, Barıs. Demokrasi ve Toplumsal İlerleme» belgisi (siarı) ışığında tüm demokratik güçleri de yanına alarak ilerleyen işçi sınıfının bir parças! olarak bizler, DGM'lerin 


vasalaşmasına karşı çıktık. Sı- . 


kıyönetimsiz sıkıyönetim yaratma girişimlerine karşı tarihsel Genel Yas eylemine katıldık. 
Genel Yas'a katılan diğer sınıtdaşlarımızın bir bölümü gibi, bizleri de patron, Iş Yasasının ünlü 17 nci maddesine sokarak, iş akitlerimizi feshetme yoluna gitti. Onun bü - 


tün amacı, bizi ekonomik Sı - kıntıya sokarak DISK'ten ko - parmak, yıllarca bu düzende ücretli köleler olarak yaşamamızı sağlamaktı. Bunun yanısıra, kazandığımız, söke söke aldığımız haklarımızı da çiğnemek istiyordu. Ancak biz, Dİ-ZELSAN işçileri, sınıf gücü - müzden ve biricik sendikamız DİSK - MADEN-İŞ'ten aldığımız güvenle yeni bir savaşıma giriştik. Tüm oyunlara ve bölücü girişimlere, o kışkırtmalara karşı uyanıklığımızı ve kararlılığımızı koruduk, koruyoruz da... 110 gündür birliğimiz ve dayanışmamızla direniyoruz. 
İşlerimizin başına dönünceye kadar da direneceğiz. Şunu belirtmek isteriz ki :: Ne. patronun, köpeklerinin baskı ve saldırıları, ne de ekonomik yıldırı ve faşizan uygulamalar, bizleri haklı yolumuzdan, kararlı savaşımımızdan  alıkoyamaz, döndüremez!.. GÜCÜMÜ-ZÜ. SINIFIMIZDAN, ÖRGÜT-LERİMİZDEN, bilincimizi BİLİ-MIMIZDEN  alıyoruz!.. Şunu bir daha haykırıyoruz ki : «HİÇBİR GÜÇ DİSK'İ FABRİ - KAMIZDAN SÖKEMEZ!...» 
© FAŞIZME GEÇİT YOK 
© 141 - 142've HAYIR! 
© YASASIN DİZELSAN İŞ-İŞÇİLERİNİN YİĞİT VE ONURLU SAVAŞIMI!.. 
© YAŞASIN DİSK VE MA-DEN-İŞ... 


DİSK, DÜNYA BARIŞ GÜÇLERİ KONFERANSINI DESTEKLİYOR 


Dünya Barış Güçleri Forumu 14 - 16 Ocak tarihleri arasında yapıldı. Toplantıya tüm 
kıtalardaki 115 ülkeden 500 
delege katıldı. Delegeler, ülkeler arasındaki gerginliğin giderilmesi ve çeşitli (o sorunların barışçıl yollardan : çözümlen - mesi meselesini tartıştılar. Rejimleri birbirinden farklı ülke-' lerin barış içinde birarada yaşama ilkelerinin gittikçe sağ - lamlaştığı belirtilen toplantıda, silâhlanma yarışının, insar - lığın bundan: sonraki durumunu tehlikeye soktuğu da açıklandı. Durum şu şekilde; ya silâhlanma yarışı insanlığın ilerleme yolunda yürümesini kuşkulu hale getirecek, ya da halkların ortak çabaları, savaş hazırlıklarını durduracak ve tehlikeli gelişmeyi frenleyecek. 


Doğrudan doğruya nükleer bir felâketten söz edilmese bile, başlı başına silâhlanma yarışı, insanlığın manevi ve mad- di zenginliklerinin gereksiz yere harcanması olacaktır. Oysa ki insanoğlu, açlıkla, hastalıkla, cehaletle savaş için çeşitli sorunlarının çözümü için bu zenginliklere muhtaçtır. 


Partileri, sendikaları, barış hareketlerini, kadın, gençlik, bilim, kültür ve diğer örgütleri, dini kurumları temsil eden ve değişik siyasi görüş ve ideolojik inançlara sahip kişileri biraraya getiren toplantıda, ele alınan konular üzerinde geniş bir görüş birliğine varıldı. 


Silâhlanma yarışının sona erdirilmesi, savaşa giden yolların tıkanması ve ülkeler arasındaki yumuşamanın geliş - 


mesine katkıda bulunulması için tüm politik partilere, örgütlere, barış güçlerine çağrı- da bulunuldu. 


Bu çok önemli- uluslararası toplantı esnasında, ülkemizde garip bir suskunluk vardı. Ö - zellikle (MC'den çıt çıkmadı Oysa günümüzde barıştan ya- 


DÜŞÜNECEĞİZ, UYANACAĞIZ, 


na olmamak düpedüz insanlık dışı bir olaydır. ' 

Bu önemli toplantı ile ilgili olarak DİSK görüşlerini açık- 
-ladı ve kamu oyuna duyurdu. 


DAHA GERÇEKÇİ DAHA BİLİMSEL OLACAĞIZ 


İşçinin ve köylünün kendi çıkarlarının bilincine varması, dostunu ve düşmanını tanıma - sı, bu soygun düzeninin ortadan kalkması demektir ve egemen sınıfların egemenliğinin son bulması böyle mümkün olacaktır. Onlar bu düzenin ömrünü uzatmak için halkın bu uyanışını engellemek zorundadırlar. Bunun için çeşitli me - todlar kullanırlar. Düzmece olaylarla dikkati başka yöne çekmek, yalan ve iftira gibi akla gelebilecek her yola başvururlar. Halktan yana akımı yok etmeğe, dejenere etmeye, gözden düşürmeye çalışırlar. 

Bugün ülkemizin kalkınabilmesi için sömürü düzeninden kurtulmak zorunludur. Bu zo - runluğu duyan kişiler doğal olarak sömürü düzenine karşı çıkmaktadırlar. Egemen çev- 


NA 
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"Genel Sekreter Mehmet Karaca, konuyla ilgili bir demeç verdi 


ve barışcıl tüm çabaları DİSK'in desteklediğini belirtti" 


DİSK Genel Sekreteri Mehmet KARACA, Konferansla ilgili olarak basına yazılı bir açıklamada bulundu. Açıklama özetle şöyle: 

«Son yılların en önemli gelişmesi Avrupa ve dünyada kalıcı ve sürekli bir barışın sağlanması için ileri adımların atılmış olmasıdır. 1975 yılınırı 1 Ağustos'unda Helsinki'de imzalanan, Avrupa Güvenliğ ve İşbirliği Konfe - ransı kararları barış ve ilerlemeden yana olan güçlerin büyük bir başarısıdır. Aynı yıl içinde toplanan Dünya Barış Konseyi «silâhsızlanma, siyasal ve askeri yumuşama, nükleer, kimyasal ve biolojik silâhların imhası» için bir imza kampanyası açmıştır. Geçtiğimiz yılın 1 Eylül'ünde çeşitli ulus ve siyasal görüşlerden milyonlarca insan bu kampanyaya katılmıştır. Yine 1976 yılında toplanan Bağlantisız Ülkeler Konferansı dünyada barış, ve güvenliğin sağlanması için karar almıştır. 

Halkların emperyalizme, gericiliğe, faşizme ve ırkçılığa karşı elde ettikleri başarılar barış ve yumuşama sürecini hızlandırmaktadır. Barış ve yumuşama savaşımı ilerledikçe, halklar emperyalizme, gericiliğe, faşizme ve ırkçılığa karşı yeni zaferler elde etmektedir. Vietnam, Laos, Kamboçya, Angola, Mozambik ve Gine halklarının ulusal ve toplumsal kurtuluşları bunu belgelemiştir. 

DİSK, barıştan yana olduğu için, siyasal yumuşamanın askeri yumuşamayla güçlendirilmesini, genel silâhsızlanmanın sağlanmasını ve tüm askeri blokların kaldırıl - masını, ulusal güvenliğimiz için komşularımızla saldırmazlik anlaşmalarının yapılmasını istemektedir. 

DİSK, emperyalist ve gerici güçleri gerilettiği için, toplumsal ilerleme yolunu açtığı için barış, yumuşama ve genel silâhsızlanma yolunda atılan tüm adımları destek lemektedir. 


DİSK/in GÜNLÜK GAZETESİ 


Politika 


NN 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reler ise, «çalişan kazanır,» diyerek büyük bir yalan söyle - mektedirler. «Zengin olmak herkese açık, onlar çalışmış zengin olmuş, sen de kazan» demektedirler. Bugünkü düzende çalışan değil, binlerce işçiyi çalıştıran kazanmaktadır. 
En çok çalışan ve alın teri döken işçiler ve köylülerdir. (Çalışan Kazanır) sözü tam bir yutturmacadır. Ömrü boyu iş - çilik ederek alın teri döken kişiler çalışmadıkları günler AÇ kalmakta, çalıştıkları günler ise zar - zor boğazlarını doyurabilmektedirler. Öte yandan binlerce işçi çalıştıran patronlar ise çalışan insanların sır - tından milyarlar kazanmaktadır. 

Kapitalist düzende yaşayan kişi kendini güvence altında hissedemez (imtiyazlı ` kişiler 


hariç), her zaman için yarın ne olacak? endişesiyle yaşar. Bu endişe insanı huzursuz eder. 
Bu huzursuzluk içindeki kişi, kendi sorunlarını çözerek ya - şamak zorunda kalır. Patron - lar, bu zorluğu bilerek yarat - maktadırlar. ÇÜNKÜ KENDİ SORUNLARINI ÇÖZEMEYE - NİN, BAŞKALARININ SORUN-LARIYLA UĞRAŞMASI GÜÇ OLMAKTADIR. DİSK bu konu- da büyük adımlar atıyor. DA-YANIŞMA FONU VE İŞSİZLİK FONU GİBİ... 

Düşüneceğiz, o uyanacağız. 
Daha gerçekçi, daha bilimsel 


. olacağız. Çünkü. işçiyiz. Yaşa- 


sın MADEN-İŞ, YAŞASIN DİSK. 


KAYSERİ'den 
Maden İşçisi 
İsim ve Adres mahfuz: 


MÜCADELE SAFLARIMIZDA 


OKUYUN... 
OKUTUN... 
ABONE OLUN... 


DİSK'in başlattığı abone kampanyasına katılalım 


Senelik abone 540 TL-Altı aylık 270 TL. 


Paranın yatırılacağı bonka: Yapı ve Kredi Bankası Çemberli taş Şubesi Hesap No: 1414/28 


SAHİBİ : TÜRKİYE DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKALARI KONFE-DERASYONU ADINA GENEL BAŞKAN KEMAL TÜRKLER € YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ : HÜSNÜ DİLLİ © İDARE YERİ: DİSK MERTER SİTESİ SENDİKALAR BİNASI, AKSARAY / 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96814 © DİZGİ : İSTANBUL MATBAASI. TEL. : 26 41 83 - 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NAZIM’ LAR 
ÖLMEZ 


Hayatı boyunca İşçi sınıfımızın ulusal ve sosyal kurtu'uş mücadelesine en ön saflarda katılan Nazım Hik - met, tüm dünyada ve ülke - mizde doğumunun 75. yıldönümü nedeniyle coşkuyla anıldı. 

21 Ocak'ta İstanbul'da 
Spor ve Sergi Sarayında yapılan toplantıya onbine yakın izleyici katıldı Bir o kadarı da dışarıda kaldı. Toplantı Türkiye Yazarlar Sen - dikası Başkanı Aziz Nesin'in bir konuşmasıyla açıldı. Sa - lonu dolduran binlerce kişi- nin «Barış, Demokrasi, Top - lumsal (İlerleme ve Sosya - lizm», «Ekmek, Barış, Özgürlük», «Nazım'lar Ölmez», «Ya şasın 1 Mayıs», «Yaşasın DİSK!» sloganları arasında Nazım Hikmet'in mücadelesi anlatıldı. Slaytlar gösterildi. 
Şiirler, şarkılar okundu. 

Tüm yaşamı boyunca, zindanda, yurt dışında, yurt içinde bir an bile işçi sınıfının savaşımından ayrı kalmıyan, en zor koşullarda baskıya, zulme, işkenceye kar - şı inancından ödün verme - yen bu yiğit savaşçının, bu büyük ozanın anısını saygıyla ve onurla anıyoruz. 


Azarbeycan halkı 
Nazım” ı unutmadı 


Sirkeci, Yazıcılar Sındıkatı Eziz Nesine 
ost kutusu 139 
stambul/Turguie hörmetli Eziz Bey Azerbeycan söz ustaları 

ser perestiskarları bütün A - zerbeycan halgı sizin sima - nızda bütün gabadcıl fikirli hemvetenlerinizi esrimizin bo yuk şairi ölmez Nazim Hik - 
metin anadan olmasının 75 
illiyi münasibetile heraretle tebrik edirler. Nazım Hikmetin esmi seri heyatı bizin ucun hemise dogma ve eziz olmuştur. O ebedi olarak bizim galbimizdedir. Halgımız Nazım Hikmetin serlerini seve seve okuyub ezberleyir, biz fakr edirik ki şairin ilk serler mecmuası Bakü'da çıkmışdır. Biz fakr edirik ki şair özünün bir sıra en yahşi eserlerini bizim odlar diyarına gozel paytaktımız Bakü'ya hasr etmişdir. Biz fakr edirik ki Nazım Hikmet Azerbeycanı sonsuz mehebbete sevirdi. O defelerle bizim gonagımız olmuş. Bizim gör - kemli söz ustalarımızla dostlug gardaşlık edirdi. Mehz buna göre biz Nazım Hikmetin adını uca tutur hatrını eziz saklayırıg. Bel eziz günde size uygurlar dileyirik. 
, Azerbaycan yazıcılar itti - fagı katibleri 

İmran Gasimov 

Cabir Novruz 

Hüseyin Abbaszade 

İsnag İbrahimov 

Elçin Efendiyev 


"O, TÜRKİYE VE DÜNYA İŞÇİ SINIFININ HALKLAR ARASI DAYANIŞMA VE KARDEŞLİĞİN KOPARILMAZ PARÇASIDIR” 


NAZIM HİKMET'in 75. 
Doğum Yıldönümü nedeni ile DİSK Genel Başkanı Kemal TÜRKLER'in Nazım Hikmet'in 75. Doğum Yıldönümünü Kutlama Gecesi Tertip (Komitesi'ne gönderdiği mesaj. 


«Değerli Dostlar, 

Başta Türkiye Yazarlar Sendikası olmak üzere, işçi sınıfının büyük ozanı devrimci Nazım Hikmet'in 
75. Doğum Yıldönümünü Kutlama girişimine katılan tüm demokratik örgütlerin yönetici ve üyelerini kutlar, bu geceye katılan tüm dostları Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfede - 


| rasyonu DİSK adına coş- 


kuyla selâmlarım. 

Nazım Hikmet'in şair yönünü mücadeleciliğinden, mücadeleci yönünü de şa- 


irliğinden ayırmak olanaksızdır. Herşeyden önce kendi o topraklarımızdan, halkımızın sorunları ve aydınlığa özlemi içinden çıkan böylesi bir sanat ve eylem adamına sahip olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Nazım Hikmet'i sadece Türkiye sınırları içi - ne hapsedemeyiz. O, her yönüyle, Türkiye ve dünya işçi sınıfının, halklar arası dayanışma ve kardeşliğin koparılmaz bir unsurudur. 
Nazım Hikmet, şiiri ve eylemiyle, bağımsızlık, demokrasi, barış, toplumsal ilerleme ve sosyalizm savaşımı içinde yer almıştır. 

Burjuvazinin koyduğu yasaklamalar Nazım Hik - met'in kitleselleşmesini önleyememiştir. Bu akşam Spor ve Sergi Sarayı'nı 


dolduran binlerce dost, ikinci, üçüncü baskılar yapılan eserleri bunun canlı kanıtıdır. İşçi sınıfının ör - gütlü bilimsel savaşımı ilerledikçe konan yasakla - maların hükmü kalmaya - caktır. 51 yıl sonra kutladığımız 1 Mayıs bu açıdan tarihsel bir dönemeç olmuştur. Şu anda, Türkiye'- de ve dünyanın diğer bir - çok ülkesinde milyonların 


\ yüreği bizimle, Nazım Hik- 


met'le birlikte atıyor. Türkiye'de ve dünyada barış ve özgürlük savaşçıları, insan NAZIM'a, ozan ve devrimci NAZIM'a sahip çıkıyorlar. 

SELAM TÜRKİYE İŞÇİ SINIFINA 

YAŞASIN ULUSLARA - 
RASI İŞÇİ DAYANIŞMA- 
SI» 


"Nazım Hikmet Dünya 


Barış Hareketinin öncülerindendir” 


Aziz Nesin 


Türkiye Yazarlar Sendikası Başkanı 


İSTANBUL/TÜRKİYE 
Sevgili Dostlar, 


Dünya Barış Konseyi, doğum yıldönümü dolayısıyla, Büyük Türk şairi, Konseyimiz üyesi Nazım Hikmet'in anısını selâmlar. 

Nazım Hikmet, barışa ve insanlığa karşı sınırsız bir sevgiğen esinlenen görkemli Şiirleriyle dünyanın her yanında milyonlarca insanın aklında ve yüreğinde yaşamaktadır. Nazım'ın yaşamının son anına kadar, üstün katrda bulunduğu dünya barış hareketinin en ön saflarında yer aldığı hiçbir zaman unutul- 


mayacaktır. 


DENİZLERDEN 
DAĞLARDAN 
ÇÖLLERDEN OK 
ADAMLARI SEVDİM 
ADAMLARA ŞAŞTIM 


MAPUSA NELERDE 
IŞIĞIYDI HÜRRİ YETİMİ N EKMEĞİMİN KATIĞI YDI SÜRGÜNDE 

HER BİTEN 
AKŞAMDAYDI, HER 
BAŞ LAYAN GÜNDE : 
ULU KURTULUŞ DÜŞÜ MEMLEKETİMİN, 


MİLYONLARIN 
YÜREĞİ NAZIM’ LA ATIYOR 


Nazım Hikmet'i anma gecesine gönderilen mesajlar - dan bazıları: 

Dünya Barış Konseyi, DİSK, Sovyet Barış Komite - si, Türkiye Barış ve Özgürlük Komitesi (TBÖK), Avrupa Türkiyeli Top'umcular Federasyonu (ATTF), Sovyet Ya - zarlar Birliği, Bulgar Barış Komitesi, Bulgaristan Yazarlar Birliği, Sovyet Yazarı Ekber Babayev, Azerbeycan Yazarlar Birliği, Demokratik Alman Barış Komitesi, Fransa Barış Hareketi, Romen Yazarlar Birliği, Fin Barış Ha - reketi, Romen Barış Konseyi, Fransa Demokratik Avukat - lar Birliği, CHP Beşiktaş Gençlik Kolları, İnter Oteli İşçileri, Fransız Şairi Jean Marcenac, Kıbrıs Barış Konseyi, İlerici Gençler Derneği (İGD), İlerici Kadınlar Derneği (İKD), TÜTED, TÖB-DER, TÜSDER, Genç Fenliler, Hataylılar Kültür ve Dayanışma Der, Doğu Karadenizliler Der., Halkevleri Koordinas - yon Komitesi, Makine Mühendisleri İstanbul Şubesi, Babaeski İlerici Gençliği... 


vunulması, ulusal bağımsızlık ve toplumsal i- 


ler :sme için bütün gücüyle savaştı. 


Kin ve düşmanlığın tohumlarının yok edilerek savaşların ve saldırganlığın tümüyle ortadan kaldırılması için uğraşı verdi. Ama onun 


Aynı zamanda büyük bir şair ve mücadele adamı olan Nazım Hikmet, dünya barışının Sa- 


uğraşısı aynı zamanda da tüm halkların işe ve ekmeğe sahip olabilmeleri, insanlık onuru ve adalet içindi. 

Nazım Hikmet'in yaşamı ve eserleri Dünya Barış Konseyi için her zaman yeni bir güç kaynağı olmuştur ve olmaya devam edecektir. 
Dünya Barış Konseyi Nazım Hikmet'in ülkesinin halkına, Türkiye'nifi demokratik güçlerine selâmlarını ve en içten dostluk ve dayanışma duygularını iletir. 


Romeş Şandra 
Dünya Barış Konseyi Genel Sekreteri 


